Frank hield zijn adem in, terwijl hij met zijn hand de mond van Inge afdekte.

Ze keken allebei naar de deur. Waren ze nou maar niet hiernaartoe gekomen. Papa had nog
z0 gezegd dat hij eerst de buurt wilde verkennen voor ze alleen weg mochten. Inge deed
Franks hand opzij en seinde dat ze zelf ook wel haar mond kon houden.

Waarom vinden jongens toch altijd dat ze de leiding moeten nemen?

Een week eerder:

'pap, zouden Inge en ik samen naar Grillwood mogen?' vroeg Frank aan zijn vader. 'nou, ik
Zou graag eerst daar heen willen om te kijken wat er is, ik ken het dorp helemaal niet. En
waarom willen jullie daar heen?'. 'we willen graag een weekendje weg van huis, waarom wil
je naar het dorp gaan om te kijken wat er is, alsof het daar spookt.' 'nou ik heb geruchten
gehoord dat er een familie was vermoord en dat de dader nog vrij rondloopt'. 'ja vast, ik
geloof er helemaal niks van. Maar wanneer ga je er dan heen?' 'ik ga morgen wel door het
dorp om te kijken, gaan jullie mee of niet?'. 'nee we blijven thuis we zijn er al geweest.' Oké
dan.'.

De vader van frank was in Grillwood geweest en vond het geen goed idee of Frank en Inge
daar alleen heen te laten gaan. Het spookte daar erg, maar frank was zo boos geworden dat
hij gewoon is gegaan met Inge. En eerst wilden ze een weekendje gaan maak ze waren al
een maand weg en de vader was heel erg ongerust. Hij ging naar Grillwood om te kijken of
hij Inge en Frank kon vinden. Hij had aan veel mensen gevraagd of ze hun hadden gezien
maar niemand had ze gezien, maar toch waren ze in Grillwood. Ze sliepen in het huis van de
familie die vermoord werd.

Ze kregen allemaal brieven met daarin geschreven: als je op een avond om 00:00 een keer
beweegt, kom ik je dood maken. Inge en Frank lette heel goed op of ze niet om 00:00
bewogen want ze waren bang, maar ze wilden ook niet naar huis gaan.

Het was 23 oktober en 12 uur 's nachts en Inge en Frank waren nog wakker, maar ze
hadden een lange tijd al geen brief meer gekregen. En ze dachten dat ze weer mochten
bewegen. Dus dat deden ze ook.

Die avond erna hoorden ze opeens iemand de trap oplopen en iemand die schreeuwde: "Ik
kom je halen!” Inge en frank sliepen op de zolder van het huis er lag dus veel rommel. Ze
vonden een oude stok en klemde het tussen de klink van de deur en de muur. Ook gingen
ze zich zo goed mogelijk verstoppen. Frank hield zijn hand voor die van Inge, en hield zijn
eigen adem in. Inge duwde zijn hand weg en dacht: ik kan ook wel mijn eigen adem
inhouden en waarom moeten jongens altijd de leiding hebben? De man was boven aan de
trap en bonkte heel de tijd op de deur. Wat zou die man willen...



