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Goeiemorgen allemaal ik heb vandaag de opdracht gekregen om een dag in mijn leven te 

beschrijven dus laat ik eerst mezelf voorstellen. Hallo ik ben Femme en ik ben 16 jaar oud en 

heb een geweldig leven in LA. 

Het is nu 9.00uur en ik ga nu sporten omdat ik het fijn vind om fit te zijn ik heb al ontbeten 

dus laten we gaan. 'hoi meneer' zegt Femme 

                 'hallo Femme, de oefening van vandaag is boksen dus doe de bokshandschoenen 

maar alvast aan'    

Ik ben nu in de sportschool en ik ga vandaag boksen dus lets go.  Het is nu 12.00uur en ik ga 

nu naar school, ik moet altijd maar 3 uurtjes naar school en daarna ga ik stagelopen bij een 

filmstudio! Oké mensen mijn lessen voor vandaag zijn: wiskunde, handvaardigheid en 

Engels. Het is niet superleuk om hierover te praten dus ik zie jullie na school weer doei. 

Ik ga nu naar stage en dit is ook de reden waarom ik naar LA ben verhuisd omdat ik een 

Hollywood cameravrouw wil worden! Op deze set ontmoet je de leukste en bekendste 

mensen, dus superleuk. Vandaag gaan we bijvoorbeeld met Lucy Hale filmen! 

'hello Lucy nice you're there I'm going to film you and your friends today for the film: LAST 

DAY, did you go through the script?' Zegt Femme. 

'hii Femme I have read my script well and hopefully it goes right to so!' 

Oke mensen ik moet nu weg want ik ga een film maken daagg! 

 

 

 


