
C5. Blozen 

Je kent het vast wel dat je moet blozen van een jongen die je leuk vindt, daar 

gaat dit verhaal dus ook over. Dit verhaal gaat over Liv die een leven redt alleen 

maar door te blozen.  

Het is een gewone schooldag op een maandag liv fietst naar school en komt met 

een lach binnen in de school, want ze ziet haar kluisje met een roos. Elke 

maandag ligt er een roos en een kaartje met iets liefs erop geschreven. Dit is al 

4 weken gaanden en liv weet nog steeds niet wie het doet. Liv vindt een jongen 

uit haar klas leuk zijn naam is Luuk, Liv hoopt natuurlijk dat hij dat doet maar ze 

weet het niet zeker. De vriendinnen van Liv weten dit ook en ze gaan iedere 

maandag eerder naar school om te kijken wie het is, maar helaas zijn de 

vriendinnen er nog steeds niet achter gekomen.  

Liv pakt het briefje uit haar kluisje en kijkt wat er nu opstaat; 'volgende 

maandag zie je wie ik ben'. OMG volgende week maandag ziet ze de jongen die 

dit al 4 weken doet.  

Volgende week maandag wacht Liv bij haar kluisje er zit dit keer geen roos of 

een kaartje in. Dan komt er opeens een jongen met een roos aanlopen, de mond 

van Liv valt open het is Luuk! Luuk vertelt haar dat hij haar al een maand leuk 

vindt en meer over haar te weten wil komen. Liv is super blij dat Luuk dit deed 

er zat een grote glimlach op haar gezicht totdat er een maar achter de zin van 

Luuk kwam. Luuk heeft het moeilijk met school en thuis gaat het nou ook niet 

goed, zijn ouders hebben een drankprobleem en slaan hem regelmatig. Luuk 

probeert zijn familie nog staande te houden, maar dat lukt ook niet altijd. Luuk 

vindt het te moeilijk, hij vindt het leven te moeilijk. Hij vertelde Liv vandaag dat 

hij haar leuk vindt omdat hij er morgen niet meer is.  

Liv was verbaasd en wist niet wat ze moest zeggen dus liep Luuk weg. Liv rende 

hem achterna en zei dat zij hem ook superlang leuk vond en begon te blozen. Ze 

zei ook dat hij geen einde moest maken van zijn leven en dat ze wel een oplossing 

samen zochten. 

En zo heeft Liv een leven gered door alleen maar te blozen.  

 

Femme de Jongh 

In gesprek met de docent want ik had te veel worden maar dat mocht voor deze keer.  


